
 

Schrijf jouw acrostichon
Schrijf je eigen naamgedicht
We gaan vanmiddag een acrostichon schrijven. Een wattes??? Ja, misschien heb 
je er nog nooit van gehoord maar het Wilhelmus is bijvoorbeeld een heel 
beroemd acrostichon, een naamdicht. Je maakt een gedicht met zinnen die 
beginnen met de letters van je eigen naam. Uitdaging hè? 

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Taalontwikkeling

Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
• pen
• papier
• gekleurde stiften

Aan de slag!
De kinderen schrijven hun naam van boven naar beneden. Vervolgens bedenken ze een gedicht waarvan 
de zinnen beginnen met de letters van hun naam. Het kan zowel een niet rijmend als een rijmend gedicht 
zijn. Het gedicht kan over het kind zelf gaan, maar ook over iets anders.

Tip: In plaats van hun naam kunnen de kinderen ook een woord kiezen dat aansluit bij een bepaald thema.

Tip
Dit is ook een leuke activiteit rondom het Wilhelmus. Het volkslied word vaak gezongen bij sportwedstrijden. 
Denk bijvoorbeeld aan het WK, Koningsdag enzovoort. Het Wilhelmus is ook een acrostichon. De eerste 
letters van de vijftien coupletten van het Wilhelmus vormen samen de naam: Willem van Nassov.

 



 

 


